
Keek op de preek       22 juni 2025 

Zingen: Opwekking 281, 520, gezang 44, OvK 40 
Lezen: Lucas 15:11-32 en Galaten 5:1-11 
 
De gelijkenis van de verloren zoon, een overbekend verhaal voor de meesten. “zomaar een 
mens”, zo begint het verhaal in de grondtaal, had twee zonen. Jezus houdt het verhaal heel klein, 
spreekt niet over moeder of andere gezinsleden.   
 
 

r is een oudste zoon en een jongste. Beiden helpen vader met het werk op het land. De 
jongste wil de wijde wereld in. Hij vraagt dat deel waar “hij recht op heeft” vanuit de 
toekomstige erfenis. Vader protesteert niet. Hij verdeelt zijn bezit in 3 delen, volgens het 

toen geldende erfrecht: iedere zoon een deel en de oudste een extra deel. De jongste verzilvert 
de erfenis en gaat op stap. Hij jaagt zijn hele bezit erdoorheen. Als zijn geld op is, zijn ook zijn 
vrienden op. Hij zoekt een baantje als varkenshoeder, lager dan laag voor joodse begrippen. Bij 
de joden horen varkens immers bij de onreinste dieren die er zijn …. Hij keerde terug naar huis.  
 

De oudste hoorde in de verte feest en is verbaasd als hij ziet wat 
er aan de hand is: zijn jongste broer, die nietsnut, die klaploper, 
is teruggekomen. En er wordt nota bene feest gevierd! Hij werd 
boos. Hij, die al die jaren al het werk had gedaan op het land en 
aan het huis, die alles op orde had gehouden … Hij kon het niet 
begrijpen. Hoe kon pa dit nou doen? Waarom een feestje voor 
dat jong? Als íemand daar recht op had … Weer dat “recht 
hebben op”. Beide broers overvroegen vader. Beiden meenden 
recht te hebben op iets waar ze geen recht op hadden. De 
oudste was woedend. We lezen niet dat dat overging. Hij 
isoleerde zichzelf daarmee en was onbereikbaar.  
 
Vader hield zoveel van zijn zonen dat hij ze kon vergeven. 
Daardoor was er ruimte voor gesprekken en relatie. De jongste 
was ervoor beschikbaar. De oudste niet, wat een leegte moet hij 
gevoeld hebben.  
 

Leegte. Dat gevoel kennen we allemaal. Bij vlagen kan het er heel sterk zijn. En wat daar niet 
allemaal uit kan voortkomen! Want we willen er vanaf, van die leegte en gaan op zoek naar 
“vulling”, of bijten ons vast in waar we “recht op denken te hebben”.  Van lieverlee ontdekken we 
dat die leegte niet zomaar te vullen is met spullen, veel eten, uitgaan, nieuwe kleren kopen, 
nieuwe liefdes, seks, facebookvrienden, drank, drugs, noem maar op. Die geven kortstondig een 
soort tevreden gevoel, maar vullen, dat lukt niet.   
 
 
Gespreksstof 

1. Wat spreekt jou het meeste aan in deze gelijkenis? 
2. Ken je het gevoel van leegte? Wat ga jij doen als je je leeg voelt?   
3. Kijk eens naar de afbeelding. Als je bij de Vader vandaan gaat, zie je de afstand en 

gerichtheid op aardse dingen. Als je dit beseft, wat doet dat dan met je?  
4. Kun je iets veranderen in je reacties of lukt dat nog niet? Durf je dat met iemand te 

bespreken?  
5. De Vader reageert zonder verwijten, liefdevol. Wat doet dat met jou? Helpt dat je richting 

veranderen?  
6. Lees ook eens Gal. 5:1-11. Paulus legt uit wat de vrijheid betekent die Jezus gebracht 

heeft. Helpt dat om de strekking van Zijn geschenk aan ons beter te begrijpen?  
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